
Bij de afschaffing van het handstempel

Wat is het hartverwarmend om te ervaren hoe vriendelijk en behulpzaam 
winkelpersoneel je van dienst is, wanneer je op een beleefde manier komt 
vragen of hij of - meestal - zij een datumstempel wil zetten op een briefkaart 
die je op de toonbank voor ze neerlegt. En dat in een tijd dat het nieuws wordt 
beheerst door oorlog en terreur, haat en agressie. De bevolking van Nederland 
(althans van 's-Hertogenbosch en omgeving) lijkt voor een heel groot deel 
nog steeds te bestaan uit vriendelijke, welwillende mensen. Hoogstens krijg 
je soms de wat verbaasde vraag 'waar is dat voor'? Als je dan antwoordt 'die 
verzamel ik', is dat voor elk een bevredigende verklaring.

Waarover gaat het hier? Welnu. In 
mijn agenda stond bij 31 december j. l. 
de aantekening: 'laatste dag hand
stempels'. Nadat ik op de ochtend van 
oudejaarsdag de oliebollen had gebak
ken (voor de 44ste keer in successie) en 
we bij de koffie de eerste exemplaren 
enthousiast hadden verorberd, ging ik 
op stap om met een stapeltje briefkaar
ten in de hand een zogenaamd 'laatste 
dag-stempel' te gaan arresteren bij de 
PostNL-vestigingen in mijn woon
plaats Rosmalen. Zoals u bij de aanhef 
van dit artikel kon lezen, was dat geen 
enkel probleem. Alleen raakte ik in 
verwarring, omdat niemand die mij 
van dienst was, bleek te weten dat dit 
de laatste dag was dat het stempel 
mocht worden gebruikt.

Postkantoor in Albert Heijn-winkel

Thuisgekomen om, bij wijze van 
lunch, het oliebollenfestijn weer even 
voort te zetten, vertelde ik van mijn 
ervaringen bij Jumbo, Albert Heijn, 
Gamma enzovoort. 'Je zult het wel 
gedroomd hebben van die laatste dag', 
vermoedde mijn echtgenote. En zelf 
raakte ik ook aan het twijfelen. In het

decembernummer van het Maand
blad Filatelie kon ik er zo gauw niets 
over terugvinden. (Later bleek dat ik 
er inderhaast overheen had gekeken.) 
Maar mijn jongste dochter ging op 
zoek op haar 'mobieltje' en vond snel 
een bericht op www.Postzegelblog.nl 
dat duidelijk maakte dat haar vader 
toch nog geen afspraak had met me
neer Alzheimer.
Ze las voor, dat PostNL met ingang 
van 1 januari 2017 de dagteke- 
ningstempels inderdaad helemaal af
schaft. Reden: 'procesvereenvoudi
ging'.
'Alle kantoren, ook de businessloca- 
ties, moeten op genoemde datum hun 
handstempels inleveren.'
Dit betekent dat met één pennenstreek 
en zonder enig rumoer, voor het eerst 
sinds 1829 niet meer zal zijn na te gaan 
wanneer en in welke plaats een post
stuk op een postkantoor ter verzen
ding is aangeboden. Zo gaat dat tegen
woordig.... Ik vermoed dat het in 
verschillende filatelistische publica
ties binnenkort nog wel zal gaan stor
men. Te vrezen is echter dat het besluit 
niet meer zal zijn terug te draaien.

Pakketpunt in Super Coop Buitenpepersdreef 
(niet: -weg)

Het eerste handstempel uit 1829 met plaats en 
datum.

Hoe dan ook, ik sprong in de auto en 
wilde proberen die middag nog zoveel 
mogelijk postvestigingen in 's-Herto- 
genbosch langs te gaan. Mijn belang
rijkste verzamelgebied betreft de post- 
historie van deze stad. En vandaag 
werd historie geschreven! Ik had 
's ochtends al een extra pakje brief
kaarten aangeschaft. Dus ik kon even 
vooruit.

Pakketpunt in winkel 'Passarelle' stempel is duide
lijk aan zijn eind

Bij enkele zogeheten 'postkantoren' 
bleek men nu toch wel op de hoogte 
van het naderend afscheid van het 
oranje Colop-stempel. Ook vernam ik 
dat PostNL al sinds langere tijd geen 
reactie meer wilde geven op klachten 
over slijtage of ontbrekende stempel
inkt. De gevolgen van dat beleid waren 
op verschillende stempelafdrukken 
dan ook duidelijk waarneembaar.

Aan het einde van de middag, toen de 
winkels dichtgingen voor oudejaars
avond, beschikte ik over 19 verschil
lende stempels. Niet slecht. Maar een 
aantal stempels van 's-Hertogenbosch 
ontbrak toch nog.

Novioposta - 4

http://www.Postzegelblog.nl


Wanneer zo weinig betrokkenen op de 
hoogte waren van het terugtrekken 
van het handstempel, zou het mis
schien het proberen waard zijn mijn 
stempelstrooptocht op 2 januari voort 
te zetten. Dat zou bijzondere resulta
ten kunnen opleveren, want de stem
pels waren immers officieel afge
schaft. En inderdaad: op alle door mij 
bezochte locaties was het prijs. Maar 
er deden zich wel heel bijzondere situ
aties voor. Bij het Gamma-pakketpunt 
aan de Vogelstraat stond het stempel 
namelijk geheel droog: geen letter of 
cijfer kwam nog door. En stempelinkt 
ontbrak en was niet meer te krijgen. 
Toen ik opperde 'ik kom vanmiddag 
wel terug met een eigen stempelkus- 
sen', hoorde ik van de aardige Gam- 
ma-mevrouw dat ze dit enkele weken 
terug ook al eens had meegemaakt. Ik 
denk te weten wie dat is geweest: zijn 
achternaam begint met een H. en voor 
zijn vrienden heet hij Jan. Zo gezegd 
zo gedaan, met als resultaat een (wel
licht unieke!) hemelsblauwe stempel
afdruk. Dezelfde middag moest ik bij 
de Karwei Bouwmarkt in Hintham dit 
trucje nog eens herhalen. Bij de Plus in 
Engelen was een winkeljuffrouw zo 
vriendelijk om zelf met een flesje 
stempelinkt haar opgedroogde appa
raat weer operationeel te maken. 
Klaarblijkelijk werden in de zogeheten 
Pakketpunten de handstempels niet 
vaak meer gebruikt.

Pakketpunt in Gamma Bouwmarkt blauwe inkt uit 
eigen stempelinktdoos 2 januari 2017

Bij twee zogeheten postkantoren had 
ik erg veel geluk. De chef van de AKO 
in het NS-station had zijn stempel al 
opgeborgen in het magazijn, klaar om 
naar PostNL terug te sturen. Ook de 
baas van Primera aan de Rijnstraat had 
het stempel al opgeborgen, nadat hij 
voor zichzelf een laatste afdruk had 
gemaakt met 1 januari 2017 als datum. 
In beide gevallen kreeg ik alsnog de

gevraagde afstempeling. Ongetwij
feld was dit de laatste keer dat beide 
apparaten hun kunsten mochten ver
tonen voordat ze zullen worden ver
nietigd.

Postkantoor in Primera-winkel (zondag!) 1 januari 
2017

Toen ik, enigszins buiten adem thuis
kwam, na diverse liters benzine, brief
kaarten - die waren overigens van de 
ene dag op de ander 5 cent duurder 
geworden - en parkeergelden aan 
mijn expeditie te hebben gespendeerd 
(maar ja, een hobby kost nu eenmaal 
geld), realiseerde ik me ineens dat 
sinds een jaar ook de dorpen Nuland 
en Vinkel behoren tot de gemeente 's- 
Hertogenbosch. Zou ik het aandurven 
om op de derde dag na afschaffing van 
het datumstempel de jacht te vervol
gen? Met het voorbeeld van Bert van 
Marrewijk in gedachten, die afgelopen 
zomer immers meer dan duizend kilo
meters op de fiets aflegde om stempel
afdrukken te verzamelen op de

Zeeuwse eilanden, stapte ik de volgen
de dag toch maar weer in de auto. Op 
deze zonnige wintermorgen reed ik 
door het rustige Brabantse land, met 
de welluidende tonen van het viool
concert van Max Bruch op de radio, 
naar Nuland en Vinkel. Daar bleek het 
nieuws van PostNL nog niet te zijn 
doorgedrongen en kon ik mijn laatste 
twee stempels scoren, nu met als 
datum 3 januari 2017.

Postkantoor in Coop-winkel 3 januari 2017

Tevoren had ik op internet de 'Loca- 
tiewijzer' van PostNL nog eens gecon
troleerd. Tot mijn niet geringe verba
zing zag ik toen dat het postkantoor in 
de Rompertpassage van het scherm 
was verdwenen. Op oudejaarsdag had 
ik er nog gestempeld! Daar wilde ik 
het fijne van weten. De mevrouw ach
ter de winkelbalie kon mij er meer over 
vertellen. De Bruna-zaak was van ei
genaar veranderd. Ook al was de 
'Rompertpassage' nu even uit beeld, 
het was wel de bedoeling dat de Post-

Zo ziet het er voortaan uit: brievenbuspakje verzonden op 2 januari 2017.

Novioposta - 5



Informatie en inspiratie van PostNL: 'Komen er postzegelverzamelaars aan de balie voor een stempel? 
Verwijs de klant door naar de Klantenservice van Collect Club.'

NL-vestiging zou worden voortgezet. 
Maar over de details moest natuurlijk 
worden onderhandeld. De postzaken 
gingen intussen gewoon door, 'maar 
met het stempelen was het nu echt 
afgelopen!'

Laatste dag gebruik stempel tevens gebruikt als eer
ste dagstempel

NASCHRIFT

Toen ik nog eens het Postzegelblog 
bezocht, zag ik dat de storm die ik in 
het vorige artikel voorspelde inder
daad is losgebroken. Er waren daar al 
een groot aantal boze reacties te lezen. 
De nieuwsrubriek op de website van 
het maandblad Filatelie windt er ook 
geen doekjes om. Redacteur René 
Hillesum merkt op 2 januari op, dat 
2017 voor verzamelaars van gebruikt 
modern Nederland een gitzwart jaar 
dreigt te worden. Hij verwijst daarbij 
naar de Nieuwsbrief van eind decem
ber 2016 van PostNL ('Informatie en 
inspiratie van PostNL' luidt de onder
titel!), bestemd voor de zogenaamde 
retailers (zie de afbeelding hiernaast). 
Zij moeten hun handstempel in de 
eerste week van januari in een plastic 
zak mee teruggeven als de chauffeur 
van PostNL langskomt. En verder: '- 
Poststukken [...] gefrankeerd met 
postzegels stempel je niet meer. Zet 
met een pen een streep door de post
zegels.' Dat wil zeggen dat voortaan 
steeds de postzegels waarmee we 
aangetekende en pakketpost franke
ren met balpeninkt zullen worden 
besmeurd. Hillesum schrijft: 'De post- 
zegelmoord zal dus in alle hevigheid 
en in volle omvang toenemen.'
Ik vind het schokkend te constateren 
met hoeveel minachting en onbegrip 
de leiding van PostNL kennelijk neer
kijkt op alles waar het begrip FILATE
LIE voor staat. Hoe men openlijk zijn 
eigen postzegelproductie, die jaarlijks 
miljoenen euro's opbrengt en waar
voor men in veel gevallen geen enkele 
dienst hoeft te verrichten (ingeval 
postzegels in een verzamelalbum en 
niet op te versturen post terechtko

men), kennelijk zelf niet meer serieus 
neemt en dermate schoffeert.
Nu begrijp ik pas waarom de postkan- 
toorhouders aan wie ik vroeg hoe ze 
voortaan met postzegels gefrankeerde 
post zouden moeten behandelen, zei
den dit niet te weten. Kennelijk wilden 
zij niet de boodschapper zijn van het 
slechte nieuws. Voor mij het zoveelste 
signaal dat medewerkers van PostNL 
zich schamen voor hun eigen bedrijf 
en schande spreken over hun manage
ment dat zonder compassie en met 
weinig benul de ene reorganisatiegolf 
laat rollen over de andere.
Voor mij persoonlijk is deze affaire de 
spreekwoordelijke druppel die de 
emmer doet overlopen. Na een halve

eeuw trouwe klant te zijn geweest, heb 
ik nu mijn abonnement op de nieuwe 
Nederlandse postzegeluitgiften opge
zegd.
Ik denk dat het een goed idee is om 
hetgeen resteert van het eens zo trotse 
Staatsbedrijf der PTT toch maar te 
verkopen aan de Belgen. Bij hen ver
moed ik een groter gevoel voor cultu
rele waarden dan de platte commercie 
die kenmerkend is voor het Neder
landse postbedrijf.

Hubert van Werkhoven

(met toestemming overgenomen uit 
Hertogpost)
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