
Novioposta - 11

Het is half maart 2017. Er wordt aan
gebeld en er staat een man in een net 
pak voor de deur. In zijn hand heeft hij 
een stapel enveloppen. We krijgen er 
een paar overhandigd en er blijken 
kerstkaarten tussen te zitten. De man 
vertelt dat er bij een bezorger in de 
schuur zakken niet bestelde post zijn 
gevonden. Heel veel excuses daar
voor. Aan de enveloppen was niets te 
zien, dus geen stukje voor Novioposta.

Een week later wordt er weer aange
beld. Opnieuw een man in net pak. In 
zijn hand een stapel doorzichtige plas
tic hoezen. Er bleek nog meer post te 
zijn gevonden. Men was bezig die uit 
te zoeken en alsnog te bezorgen. Op
nieuw heel veel excuses. In iedere 
plastic hoes zat een poststuk met een 
begeleidende brief. In de brief, met als 
onderwerp gevonden post, een uitge
breide verklaring en de mededeling 
dat het contract met de bezorger in
middels al is ontbonden (ontslagen is 
in gewoon Nederlands). Zo kreeg ik 
alsnog iets voor ons blad over hoe 
PostNL dit soort zaken afwikkelt.

Jan Mulder


