Nog nieuwsgieriger geworden?

Zie dan verder het artikel van A.L.H.
M. Simons "Aan Den Hoogedelacht-
bare Heer............. " in het jubileum-
boek van Noviofair 2019. Er zijn nog
enkele jubileumboeken te koop bij de
heer A. F. Buitenhuis, voorzitter No-
viopost.

Jan Op den Camp

J. A. H. Steinweg

Soms maken afzender en geadresseer-
de me wel eens nieuwsgierig. Dat was
ook het geval bij onderstaande brief.
Wie was toendertijd (in 1933) de bur-
gemeester van Nijmegen? Het bleek J.
A.H. Steinweg te zijn.

Joseph Anton Hubert Steinweg (Rot-
terdam, 19 maart 1876 - Roermond, 1
januari 1973) was een Nederlands
RKSP-politicus (Roomsch Katholieke

Staats Partij), De RKSP was de pre-
oorlogse voorloper van de Katholieke Poststempel GOCH 30.11.33 18-19 * LAND op een brief van het Burgermeister-Amt Asperden-Kessel
Volkspartij (KVP) aan Herrn Biirgermeister Nijmegen (Holland). Het posttarief voor brieven van 20-40 gram tot 30 km naar

. Nederland bedroeg 25 Pf.
Joseph Steinweg was de zoon van de

Rotterdamse scheepsagent Desiderius
Mathias Steinweg en Johanna Maria
Jacobina Lauffs. In 1898 verhuisde hij
naar Nijmegen en trok in bij zijn moe-
der die in Nijmegen woonde.

In 1910 huwde Steinweg met Christina
Josephina Maria van Spaendonck te
Tilburg.

Steinweg was achtereenvolgens bur-
gemeester van Goirle (1908-1909),
Heumen (1910-1920), Stad en Ambt
Delden (1920-1927), Roermond (1927-1929)
en van Nijmegen (1929-1942). Stein-
weg was twee jaar lang burgemeester
in oorlogstijd. Hij was anti-NSB en
probeerde zoveel mogelijk weerstand
te bieden tegen pogingen om het ge-
meentelijke apparaat te nazificeren.
Hij trad onder druk van de Duitse
bezetter gedwongen af in Nijmegen.

In Nijmegen is de Steinweglaan, een
zijstraat van de Slootemaker de Brui-
neweg en de Burgemeester Daleslaan,
naar hen genoemd.



