Oostenrijkse Post eert Petrus
Canisius

Op. 25 april 1997 is in Oostenrijk een post-
zegel uitgekomen die gewijd is aan Petrus
Canisius, de beroemde Nijmegenaar wiens
naam voortleeft in het Canisius College, het
Canisius-Wilhelminaziekenhuis en de Canisi-

ussingel.

Petrus Canisius werd in 1521 hier ter stede

geboren. Zijn familienaam luidde De Hondt,

maar dat werd later verlatijnst. Latijn was tenslotte de taal van de kerk en
de wetenschap, en op beide terreinen heeft Canisius zijn sporen verdiend.
Hij trad toe tot de orde der Jezuieten, was hoogleraar in Wenen en Freiburg
en werd provinciaal van de eerste nederzettingen van de Jezuieten in
Duitsland. Hij was aktief in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en zette
zich als prediker in voor het herstel van de Rooms-Katholieke Kerk, de
zogenaamd Contrareformatie. De Kerk heeft Petrus Canisius na zijn dood
heilig verklaard.

De Oostenrijkse postzegel toont een fragment van het Canisius-altaar in het
Canisianum te Innsbruck. Hij is uitgevoerd in vijfkleuren rasterdiepdruk,
gecombineerd met plaatdruk voor de kleur zwart. De nominale waarde

bedraagt 7,5 Oostenrijkse Schilling; de oplage is 2,9 miljoen stuks.

J. Spijkerman

Noviopostje

Te koop gevraagd: filatelistische literatuur.
Aanbiedingen aan: H. Geurts, tel. 0486-476111
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